Hillegom, augustus 2020

Beste patiénten van Huisartsenpraktijk Hillegom Zuid,

Ik wil u met deze brief bijtijds op de hoogte brengen van mijn naderende pensioendatum en dus ook van
mijn afscheid van u als huisarts. Met ingang van 20 november a.s. breekt er voor u én voor mij een andere
fase aan.

In 1979 ben ik als huisarts in opleiding gestart bij collega C.W. van der Have. Na de afronding van dat
praktijkjaar was 17 november 1980 de datum waarop onze praktijk van start ging, met weliswaar 0
patiénten, maar met volledige steun van alle huisartsen.

Mijn voormalige opleider stelde belangeloos zijn praktijk en waarneming ter beschikking waardoor de
praktijk kon groeien, zonder direct zelf de middelen te hebben voor een locatie.

Enige tijd daarna kregen mijn vrouw Noor en ik een huurhuis aangeboden op de Catswende. Op de eerste
verdieping werd de praktijk gevestigd!

De praktijk groeide snel met laagdrempeligheid als kenmerk.

Ons gezin breidde zich uit met 3 prachtige kinderen, waarbij al snel bleek dat na de geboorte van de
oudste het huis aan de Catswende te klein werd voor de toegenomen patiéntenstroom.

De praktijk werd in 1985 op de Vondelwende voortgezet.

Met de ondersteuning van een goed team praktijkassistentes en praktijkondersteuners verliepen de jaren
snel en intensief. Vanaf 1989 werd er gestart met het opleiden van jonge aspirant huisartsen, vanuit de
VU Huisartseninstituut gedelegeerd. In 2000 startte de dokterspost in Voorhout. Voor patiénten én voor
huisartsen een grote verandering.

De essentie van het huisartsenvak bleef ondanks alle organisatorische veranderingen onveranderd.
Belangrijk hierin is de aanwezigheid van persoonlijke, integrale en continue zorg, verleend door de
huisarts.

Het leven bestaat niet uit het feit hoe lang je dingen volhoudt of presteert maar vooral hoe je overeind
komt nadat je gevallen bent. Hoe zit het met die veerkracht?

Hierover praten en handelen heeft mij geinspireerd en gemotiveerd om dit mooie vak al die jaren uit te
oefenen. Met velen van u heb ik een bijzondere band opgebouwd.

In 2017 was het niet meer dan een logische stap dat de inmiddels ex-huisarts-in-opleiding Roos Hamann,
samen met haar collega Merel van der Kleij de praktijk als de nieuwe praktijkhouders overnamen. Dit
stelde mij in staat om zonder de druk en verantwoording van het praktijkhouderschap parttime door te
werken.

In 2018 verhuisde de praktijk naar een nieuwe locatie met meer ruimte en dus meer mogelijkheden om
gemakkelijker met diverse disciplines samen te werken. Vanaf dat moment ontstond de nieuwe naam

“Huisartsenpraktijk Hillegom Zuid”, gevestigd aan de Garbialaan 2a.

Ik prijs mij gelukkig Roos Hamann en Merel van der Kleij als opvolgers te hebben. Zij hanteren dezelfde,
herkenbare criteria van zorg.

Graag wil ik al mijn patiénten bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen gedurende deze 40 jaar!



Ik betreur het enorm dat door de Corona-periode er geen mogelijkheid is om fysiek van elkaar afscheid te
nemen. Het had mijn afscheid completer gemaakt.

Ik wens u, ook namens mijn vrouw, voor nu, maar ook voor in de toekomst alle goeds toe en... BLUF
GEZOND!!!

Het gaat u allen goed!
Met vriendelijke groet,

Jos Mulders



